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Verwachting 

Het zal u niet ontgaan zijn dat we alweer een aardig eindje in november zitten. Het mooie weer waarvan 

we dit najaar nog lang hebben kunnen genieten, is toch ingeruild voor wat lagere temperaturen. 

November is vaak de maand waarin we ons opmaken voor de gevoelsmatig drukke decembermaand. Er 

lijkt heel wat aan te komen. In veel gezinnen wordt het sinterklaasfeest of de pakjesavond gevierd. De 

voorbereidingen daartoe vragen best wat dicht- en inpaktijd. En vervolgens kijken we uit naar het 

kerstfeest. 

Kortom genoeg om naar uit te kijken. We verwachten er allemaal wat van. 

En dat allemaal in de tijd van Advent. Advent komt van het Latijnse woord Adventus, dat komst betekent. 

Er komt blijkbaar iets of iemand. We hebben iets of iemand te verwachten. 

In het Christendom gaat het dan om de komst van Jezus Christus. In de komende weken (in het 

Christendom begint Advent altijd op de eerste zondag na 26 november) is het weer Advent en denken 

we aan de komst van Jezus. De verhalen rond de geboorte van Jezus Christus worden dan op school 

verteld. Maar nog mooier kijken we vooruit naar de wederkomst van Jezus Christus. Wat een geweldig 

mooi moment zal dat zijn. 

Daarnaar uitkijken is enerzijds geweldig mooi, maar vraagt ook iets van ons allemaal. Zijn we voorbereid 

om onze Koning te verwelkomen? Die vraag mogen we ons steeds stellen. Laat het daarom na 

december nog maar steeds Advent zijn. Blijven verwachten en blijvend gericht zijn op Hem en Zijn 

komst. 

We wensen u en jullie een bewuste adventstijd en gezegende feestdagen toe. 

 

 

Adoptiekind Woord en Daad 

Op deze foto zien jullie Lovena Filema. Onze school spaart voor Lovena waardoor zij 

naar school kan gaan en verzorging krijgt. Lovena is erg blij met onze hulp. 

Elke maandag sparen we het zendingsgeld, zodat we de hulp aan Lovena kunnen 

voorzetten. Wilt u er ook aan denken? Elke maandag! 

 

 

 

Boekenmarkt 

De Kinderboekenweek werd afgesloten met een geweldig leuke en gezellige 

boekenmarkt. Het was echt een mooi festijn. Gelukkig hebben we veel ouders en 

andere betrokkenen ontmoet. 

De markt heeft ook een mooie opbrengst opgeleverd. In het totaal € 426,00. We zullen 

daar ook een toepasselijke bestemming aan geven. 

Binnenkort zal deze mooie boekenkast op school geleverd worden. 

We bedanken alle kinderen die hun boeken ter beschikking hebben gesteld voor de 

verkoop. En natuurlijk iedereen die boeken heeft gekocht! 

 

Gebedsgroep 

Elke eerste woensdagmorgen van de maand komt om 08.30 uur onze gebedsgroep bij elkaar in de 

teamkamer. De volgende gebedsbijeenkomst zal zijn op woensdag 4 december. Van harte welkom.. 
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Geboren 

In het gezin van Arend van Montfoort en Zoë Trapman is een zoontje geboren. Zij noemen hem Jacob. 

Jacob is het broertje van Lea. 

We feliciteren hen met de geboorte en wensen hun Gods zegen toe in de opvoeding van hun kinderen. 

 

Cultuurlessen 

De werkgroep cultuur binnen de SCOB zorgt voor een divers aanbod in cultuuronderwijs. Op maandag 

25 november en dinsdag 26 november worden in alle groepen gastlessen gegeven met een cultureel 

thema. 

Maandag 25 november zijn de groepen 1-2 en 3-4 aan de beurt en op dinsdag 26 november de 

groepen 5-6 en 7-8. 

 

In groep 1-2 zal het PORTRET SCHILDEREN centraal staan. 

In groep 3-4 staat het thema ‘LANDSCHAP ETSEN ALS 

REMBRANDT’ centraal. 

Tijdens de les zullen de leerlingen kennismaken met de 

fascinerende techniek van etsen, de zgn. droge 

naaldtechniek, waarbij ze leren hoe ze op een (papieren of 

plastic) plaat lijnen en vormen kunnen aanbrengen/krassen. 

In groep 5-6/7-8 staat het thema ‘DROGE VOETEN IN DE BOMMELERWAARD’ centraal. 

We kijken in de groepen 5-6 en 7-8 naar de bijzondere en verschillende vormgeving van de gemalen in 

o.a. de Bommelerwaard. Veel van deze functionele gebouwtjes zijn monumenten en beeldbepalend in 

het landschap.  

De opdracht voor de gastles is: Ontwerp zelf een hedendaags gemaalgebouw in een rivierenlandschap. 

 

Spreekuur Jeugdconsulent 

Binnen de gemeente Maasdriel is voor begeleiding in opvoeding en jeugdproblematiek het 

gebiedsteam ingericht. Aan elke school is een jeugdconsulent verbonden.  

Sharon Thijssen, werkzaam als jeugdconsulent binnen het Gebiedsteam Maasdriel, is contactpersoon 

voor De Zaaier. Als jeugdconsulent ondersteunt, adviseert en begeleidt zij kinderen, jongeren en hun 

ouders van de gemeente Maasdriel bij vragen die zij hebben.  

Sharon zal elke vierde donderdag van de maand (dus deze maand op donderdagmorgen 28 november) 

van 08.30- 10.00 uur op De Zaaier zijn. U kunt haar dan vinden in de ruimte van de intern begeleider. U 

kunt zo even binnenlopen, van harte welkom. Plant u liever een afspraak in dan kunt u mailen naar 

s.thijssen@maasdriel.nl.   

 

Sinterklaasfeest 

Vol verwachting klopt ons hart! 

Enige tijd geleden zijn in de groepen 5-6 en 7-8 de lootjes getrokken. Er 

wordt her en der al veel geknutseld en gerijmd. Op vrijdag 29 november 

zal het pakjesfestijn plaatsvinden. In de hogere groepen worden de 

surprises uitgepakt en de gedichten gelezen. Voor de kinderen in 

groepen 1-4 zal er een cadeautje zijn. We hopen dat het een gezellige 

ochtend/dag zal worden. 

 

 

Administratiedag 

Eens in de zoveel tijd is het goed wat administratiezaken weg te werken. Zo ook op school. Op maandag 

2 december zijn alle leerlingen vrij en hebben de leerkrachten tijd om een aantal zaken weer bij te 

werken.  

 

mailto:s.thijssen@maasdriel.nl


Kerstviering 

De komende weken worden op school de verhalen van Advent naar Kerst verteld. Mooie verhalen over 

de engel Gabriel, Elisabeth en Zacharias, Jozef en Maria en de reis naar Bethlehem. 

Het geboortefeest van onze Heere Jezus willen we ook dit jaar weer met elkaar vieren in de Herv. kerk.  

U bent op donderdagavond 19 december van harte welkom om het 

met ons mee te vieren. De viering begint om 19.00 u. Het thema van de 

viering is ‘De Koning is geboren’. De kinderen worden tussen 18.35 en 

18.45 uur op school verwacht. Daarvandaan gaan zij met de eigen 

leerkracht naar de kerk.  

U bent van harte welkom om na afloop in de school nog wat te drinken 

en elkaar te ontmoeten. De ouders van de Ouderhulpcommissie zorgen 

onder andere voor wat drinken en wat lekkers. Dit moment duurt tot 

uiterlijk 21.00 uur. 

Die donderdagmiddag zullen de kinderen van groep 1-2 om 12.15 u. naar huis gaan, zodat zij nog even 

rust kunnen hebben voor de viering van die avond. 

Op die vrijdagmorgen daarna (20 december) beginnen alle groepen een uurtje later, om tien uur, en zijn 

alle groepen om 12.00 u. uit! 

 

Afscheid 

Op donderdag 7 november heeft Judith de Bode afscheid genomen van De Zaaier. Zij heeft de overstap 

gemaakt naar de Jenaplan basisschool Antonius Abt in Engelen. We hopen dat Judith daar een fijne tijd 

zal hebben. 

  

Welkom 

Na de kerstvakantie komen vier nieuwe leerlingen bij ons school.   

Mats Versteeg, Evy van den Berg, Levi van de Laar en Maevy Woudstra stromen dan in in groep 1-2. Erg 

fijn dat zij op De Zaaier komen. 

We hopen dat zij een fijne tijd bij ons school hebben! Van harte welkom. 

 

Vanuit de voorschool 

Nieuwe kinderen die in de komende tijd de voorschool willen bezoeken, dienen tijdig aangemeld te 

worden. We vinden het fijn als u al vroeg uw aanmelding regelt. 

We zouden graag op de dinsdag en woensdag ook een groep starten. Dat zou kunnen als er per 

ochtend 5 kinderen aangemeld worden, of de kinderen die nu op maandag of donderdag komen een 

extra ochtend komen. 

Als u meer over het aanmelden wilt weten, dan kunt even binnenlopen op maandag- of 

donderdagochtend. Of even mailen naar a.struijk@pcbdebron.nl 

 

Batterijen 

Op school sparen we lege batterijen. In de hal bij de voordeur staat een ton 

waar u die in kunt doen. 

Wij krijgen daar een leuke vergoeding voor! Spaart u mee? 

 

Oude pennen 

Op onze school sparen we, voor Woord en Daad, oude pennen. Bij de hoofdingang staat een mini-kliko 

waar u de pennen in kunt doen. We sponsoren hiermee Woord en Daad. Doet u ook mee? 

 

Geboorte 

De Zaaier wil graag jonge ouders feliciteren bij de geboorte van hun kind. Daar willen we uw hulp bij 

vragen. Als u in uw buurt, straat, familie of Hedels netwerk hoort van een geboorte, dan horen we dat 

graag op school. Op die manier kunnen we dan een felicitatie sturen. 
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Webinar Vapen 

De GGD biedt informatie voor ouders m.b.t. vapen.  

Op dinsdagavond 26 november van 20.00-21.00 uur organiseert de GGD i.s.m. NovadicKentron een 

webinar over vapen. 

Opgeven kan via de link in de flyer die als bijlage bij deze nieuwsbrief is meegestuurd. 

 

Laatste nieuwsbrief 2024 

Dit zal de laatste officiële nieuwsbrief zijn van dit kalenderjaar. 

Ik hoop dat deze en voorgaande nieuwsbrieven hebben bijgedragen aan de onderlinge communicatie 

en samenwerking tussen school en thuis. 

In januari hopen we weer de volgende nieuwsbrief toe te sturen. 

We wensen u allen gezegende kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe! 

 

Belangrijke data november en december 

November 

maandag 25 Cultuur gastles groep 1-2 en 3-4 

dinsdag 26 Cultuur gastles groep 5-6 en 7-8 

donderdag 28 Spreekuur jeugdconsulent gemeente Maasdriel 

vrijdag 29 Sinterklaasfeest 

   

December   

maandag  02 Administratiedag voor het team (alle leerlingen vrij) 

donderdag  19 Kerstviering 

vrijdag  20  Alle groepen om 12 uur kerstvakantie 

23 dec t/m 3 jan.  Kerstvakantie 

 

Als bijlage ontvangt u een brief van ons bevoegd gezag over de plannen omtrent een MFA in de 

dorpskern Hedel. 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief zal rond 9 januari uitkomen. 

 

Met vriendelijke groeten, ook namens het team, 

 

Arnold van Ooijen 

 

 


